
 

 

 
Verslag van rit De Ronde 
 
Datum 03-08-2025 

Afstand 95 km 

Deelnemers Jaap, Ed, Ferdie, Ad G, Roel, Bert, Toon, Jan van L, Cees, Ton, 
Ad S, Hans V en Marianne. 

Weer 16-23 graden, steeds meer zon, matige wind vanuit W/ZW, 
kracht 3. 

Dobbelsteen Zes 

 

Er waren 11 aanmeldingen binnengekomen voor deze rit naar de Peel. Jaap en 
Jan zouden aansluiten bij de Joriskerk en Bert aan de Wolvendijk bij het 
stoplicht. Maar uiteindelijk waren we met 13 deelnemers! 

Roel sloot ook weer aan en dat was een tijdje gelden dat hij met de club 
meegefietst had. Zijn laatste deelname was van 21 april.  

Marianne kwam alleen aangefietst, wat onmiddellijk de vraag opriep: waar is 
Ferdi? Die bleek zijn fiets nog in Eindhoven te hebben staan en niet in Geldrop, 
Ferdi zou daarom ook aansluiten bij de Joriskerk. We vertrokken om 08.30 uur 
dus met zijn achten vanuit Aalst. De aansluiters stonden allemaal mooi op tijd 
klaar zodat we met gezwinde snelheid richting Nuenen reden. Vooraf was al 
aangegeven dat er in Nuenen nog steeds werkzaamheden zijn die aanpassing 
van onze route noodzakelijk maakten. De afspraak was dan ook dat we netjes 
de kopmannen moesten volgen! Dat leverde geen probleem op. 

Na Nuenen reden we richting Gerwen en Lieshout, langs het Wilhelminakanaal. 
Na een uurtje fietsen stond bij Lieshout de brug open en kregen we een korte 
pauze. Vervolgens richting Beek en Donk, voor Bakel een stukje gravelen en 
door Milheeze en langs Deurne naar de pauzeplaats: Natuurpoort De Peel. 
Daar was net een grote motorclub neergestreken op het terras en dat 
betekende 20 minuten wachten op de eerste koffie. Tijdens de pauze werden 
natuurlijk de kansen van PSV voor het winnen van de Johan Cruijff schaal 
besproken. Roel gooide heel verdienstelijk een zes met de dobbelsteen.  

Marianne en Ferdi gaven aan dat de heenweg nogal wat energie gevergd had 
en verzochten dus om het tweede deel rustiger aan te doen. 

De kopmannen zouden daar rekening mee houden. Na vertrek reden we naar 
Liessel, waar Ton ons op stond te wachten. En hij had lang moeten wachten!! 
Bij Baarschot, na 25 minuten fietsen, gaven Marianne en Ferdi aan dat het toch 
te snel ging en dat ze op eigen tempo wel verder zouden fietsen. Ed gaf aan 
dat hij ze zou vergezellen. De kopmannen pasten het tempo aan en zodoende 



 

 

konden Marianne, Ferdi en Ed tot in Lierop bij de groep blijven. Daar besloten 
ze om de kortste weg naar huis te nemen.  

Via Ommel, langs het nog steeds verlaten Prinsenmeer, naar Mierlo, Geldrop 
en Eindhoven. Rond 13.15 uur waren we weer in Aalst. 

 

Uw reporter Ad G. 

 


